1Korintiérs 7: 25-35 - Single in de kerk - voor 2016 11 27 preek

Dia 1 Bij een serie preken over relaties hoort ook een preek over alleen gaan, single zijn
Dat hoort zo - maar misschien voelt het als een verplicht nummer

‘O ja de alleenstaanden - die moeten ook nog aandacht’

Ik hoop dat deze preek meer is dan dat, en ons belangrijke inzichten geeft

Wil God ons ook met het alleen zijn van medebroeders en zusters iets leren?

1 tekst

Dia 2 In 1Kor7 geeft Paulus antwoord op een vraag over ongehuwden, met name meisjes
Je moet dit lezen tegen de achtergrond van die tijd

Het was de tijd waarin meisjes werden uitgehuwelijkt

De vaders regelden alles: de man met wie je trouwde, het prijskaartje, de bruidsschat

Je had zelf weinig in te brengen

Gelukkig is die tijd voorbij - maar wat kunnen we er nog uit leren?

Dia 3 Allereerst dit: dat Paulus hier geen bevel van God doorgeeft maar een advies geeft
Het is zijn mening - maar hij heeft wel wat te zeggen

Omdat hij zich een begenadigd man weet, begenadigd door God

Ook zijn persoonlijke overtuiging heeft een gezag die je niet moet verwaarlozen

Dia 4 De les die we van Paulus leren is: houd altijd rekening met de omstandigheden

Toen was het een zware tijd, een tijd van geloofsvervolging

Als je al verplichtingen bent aangegaan, bijv een bruidsprijs betaald, kom die dan na, wees
betrouwbaar

Maar als je nog geen verplichtingen bent aangegaan, dan is het beter om niet te trouwen
Sluit niet je ogen voor de tijd waarin je leeft

Een levensrelatie neemt je helemaal in beslag

Je hebt een verantwoordelijkheid voor elkaar

Maar onderschat niet de roeping naar God toe

Als je getrouwd bent - mooi, geniet van die vreugde, maar laat het je niet totaal opslokken
Als je verdriet hebt, bijv omdat je man of vrouw gestorven is, of omdat je huwelijk niet dat
brengt wat je er van verwachtte - laat het je niet helemaal in beslag nemen

Je aandacht kan verdeeld raken

Dus denk goed na als je gaat trouwen

In de opwinding van dat moment sta je daar niet direct bij stil

Maar de apostel zegt: sta daar wel bij stil

Focus niet te smal, alleen op jezelf, op jouw plan

Deze gedachte hebben wij in ons huwelijksformulier zo onder woorden gebracht:

Dia 5 De gehuwden leven niet alleen voor zichzelf en hun gezin - ze hebben ook een plek en
een verantwh in de samenleving

Als je je trouwdag plant, prima - maar wat doe je daarna?

Dia 6 Voeg wat toe in de kerk en in het dorp waar je samen gaat wonen

Beteken iets voor het werk van God

Kijk rond in de samenleving en vraag je af wat jouw verantwh is

Nee, geen bevel, de Bijbel zet ons niet klem, God zet je niet onder druk

Maar Hij doet een beroep op ons: wat betekent deze tijd, en deze wereld, voor ons samen



Dia 7 2 twee lijnen

Eén ding is wel duidelijk: Paulus is positief over het alleen blijven

Dia 8 Trouwen is goed, maar er kan iets zijn waardoor niet trouwen beter is

Maar dan rijst de vraag: de Bijbel zegt toch ook andere dingen?

Dia 9 Bijv: wees vruchtbaar, word talrijk, laten er kinderen mogen komen

In het OT was er zelfs wetgeving voor als een man geen nageslacht kreeg - dan mocht een
familielid gemeenschap hebben met de vrouw en een kind verwekken - het zwagerhuwelijk
Alleen blijven was vroeger een groot probleem

Een weduwe die alleen achterbleef was slecht af

Het is waar, het NT is minder op de relatie en meer op God gericht, op Christus

Er staan genoeg aanwijzingen in voor vaders, moeders en kinderen

Maar 1Kor7 staat er ook

Beide lijnen zijn waar en waardevol

Wat is jouw roeping, jouw opdracht?

Wat heeft God speciaal met jou voor?

Dat is niet zomaar helder met een briefje uit de hemel

Daarvoor moet je veel bidden, God dieper kennen uit zijn Woorden - wat vindt Hij belangrijk
En ook het gesprek met elkaar in de gemeente

Daar kun je uit leren voor jouzelf in jouw persoonlijke omstandigheden

Er is een tekst in Matt 19 (niet zo gemakkelijk)

Dia 10 (BGT) 12 Om verschillende redenen zijn er mannen die alleen blijven. ... Er zijn ook
mannen die er zelf voor kiezen om alleen te blijven. Omdat ze willen leven voor Gods nieuwe
wereld. Probeer het te begrijpen, als je dat kunt.

Dat is heel diep: mannen (of vrouwen) die er zelf voor kiezen om alleen te blijven

Omdat ze willen leven voor Gods nieuwe wereld

Dat is een keus, een overtuiging die in iemands leven groeit

Probeer het te begrijpen - als je dat kunt

Dat kan niet ieder begrijpen

Dat kan een geheim zijn tussen jou en God

Het kan ook een gave zijn die jij gekregen hebt en een ander niet

3 alleen zijn: lastig

Dia 11 Alleen zijn heeft lastige en mooie kanten - eerst een paar lastige

Als je alleen bent mis je de correctie door de ander

Adam kreeg een vrouw die hem kon corrigeren, iemand tegenover hem

Maar jij moet je correctie zelf zijn of zelf je correctie zoeken bij iemand anders

Tegen de gezinnen onder ons zeg ik: lastig voor een alleenstaande is ook dat in ons leven
heel veel draait om je gezin

Het gesprek tussen moeders - altijd over de kinderen

De vrijgezel komt nooit op het schoolplein

Ook kan het lastig zijn dat je door een preek als deze je als alleenstaande een aparte soort
gaat voelen

Misschien hoor je in de preek wel een onbedoeld meewarige toon

Maar dat wil je helemaal niet: ik ben niet zielig, kom nou

Dus hoe mensen soms naar je kijken en over je praten, dat kan je gevoelig raken



Dia 12 4 alleen zijn: positief

Laat ik ook positieve dingen noemen

Een alleenstaande zal merken dat getrouwd zijn niet alleen rozengeur en maneschijn is
Paulus wil ons ook iets besparen: de lasten van het samen zijn in een tijd van nood

Paulus zegt ook dat je veel kunt betekenen voor het werk van God

Daar mogen anderen geen misbruik van maken, maar het is wel waar

Of voelt het niet fijn als ik dit noem?

Praat iemand die wel getrouwd is daar niet te gemakkelijk over: ja jij hebt alle tijd?

Goed om dit niet te laten bij zo’n vraag maar het ook bewust te vragen aan elkaar: hoe sta jij
daarin?

Dia 13 5 Homo

In deze preek wil ik ook ingaan op iets wat op dit moment bij ons speelt

Namelijk homoseksualiteit

Dat is een teer onderwerp en het gaat over mensen van vlees en bloed, over mensen met
een ziel en een hart, over een broer of zus in de kerk van wie je houdt

Daarom moeten we zuinig met woorden zijn

Ik ga niet in een preek zeggen wat er wel en niet mag

In deze preek over alleen zijn zeg ik wel dat mensen met een andere geaardheid heel
eenzaam kunnen zijn

Zeker zolang zij het niet aandurven om er voor uit te komen

Bang voor veroordeling misschien, dat anderen afstand van je nemen?

In het verleden hebben homo's de kerk verlaten vanwege veroordeling

Daarover moet de kerk zich schamen

Als er één plek is waar mensen met een andere geaardheid veilig mogen zijn is het de kerk
De kerk van Jezus die zei: kom bij mij ieder die vermoeid en belast is, ik geef je rust

Want dat is kerk: allemaal zwakke mensen met ieder wel een beperking en ieder wel een
vlek en een schuld en allemaal wel iets dat we liever verborgen houden

Jezus zegt: bij mij ben je thuis

Daarom is wat er nu in onze gemeente gebeurt een testcase: wat voor gemeente zijn wij,
wat is nu de kenmerkende trek hier in de kerk

Laat dat liefde zijn, voor onze naaste die God naast ons heeft geplaatst

Bij wie wij niet aan de overkant van de weg zo snel mogelijk voorbijgaan

Niemand kan hier zeggen over de ander: ik heb jou eigenlijk niet nodig

Ons lichaam heeft jou niet nodig

Dia 14 Paulus zegt zelfs in 1 Kor12: ook die delen van ons lichaam die het zwakst lijken, die
wij soms vanuit schaamte bedekken, die hebben wij nodig - om lichaam van Christus te zijn

Dia 15 6 de puzzel

In een aantal punten zet ik op een rij wat het onderwerp alleen zijn betekent in de gemeente
Als je getrouwd bent, ben je met zijn tweeén een teken, een voorbeeld in de kerk

Dia 16 Want je laat trouw zien, overgave aan de ander, de ander dienen

Je relatie laat zien dat heel ons geloof relatie is: verbonden met God, verknocht

Dat is een mooi teken van getrouwd zijn

Dia 17 Als je alleen bent is dat ook een teken, een voorbeeld

Want je mag laten zien dat God de hoogste is, de belangrijkste in je leven

Boven de band met een ander reikt nog de band met Hem



En of je nu alleen bent of met zijn tweeén - we maken allemaal deel uit van een gemeente
De eerste preek van deze reeks, op de startzondag in september, ging daarover:

Over de veelheid van mooie en persoonlijke relaties die wij samen hier in de kerk hebben

Onze relatie met de Heer, maar ook die met je broer, je man, vrouw, je vriend, je vriendin
Onze gemeente is een netwerk van verbindingen Dia 18

Onze gemeente is een ketting van schakels Dia 19

We hebben iets, we hebben heel veel met elkaar

Dan krijg je ook de diepgang waarin we ook zware dingen met elkaar kunnen delen

Wij in onze gemeente kunnen daarin nog wel doorgroeien

Ons netwerk doet het, we helpen en steunen en zijn er voor elkaar

Maar er is nog verdieping mogelijk

Laat ons hart en ons geloof geen verzwegen geheim zijn, maar gedeelde liefde

Wij zijn gemeente, gemeenschap, veilige gemeenschap

En wij allemaal hebben daarin ons plekje, de één wat kleiner, de ander wat groter

Veel stukjes, de gemeente als een puzzel

Dia 20 Hier en daar is een stukje kapot, gescheurd

We hebben hier veel zwakken en veel gewonden, allemaal eigenlijk

Maar onderling verbonden houden we elkaar vast

Zo schept onze God ons tot een eenheid

Amen



