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Kom laten we mensen maken! 
Als God dat zegt hoor je zijn verlangen, zijn opwinding 
Nu gaat het gebeuren 
De aarde is er klaar voor, vaste grond onder de voeten, frisse lucht, het werk ligt te wachten 
Kom laten we mensen maken 
Man en vrouw - dat wordt spannend, creatief 
De Schepper heeft weer iets moois bedacht 
Ik maak die mens tot beeld van mijzelf, beeld, spiegel van God 
Ik wil mijzelf in hen terugzien 
Dit gaat wat worden, hier komen mooie dingen van 
Man en vrouw, één en tegelijk verschillend 
Zo komt er opwinding in de schepping, en beweging 
Veelbelovend is dit 
En dan horen we God zeggen: hij is nog alleen - dat is niet goed 
Moet je nagaan: te midden van zoveel rijkdommen, altijd God vlakbij en zo’n schitterende 
wereld om je heen - en dan alles alleen moeten beleven - nee dat is niet goed 
Zo veel werk te doen, een schepping ordenen en beheren - dat kan niet alleen 
Daarom krijgt deze man deze vrouw, als hulp - hulp tegenover, op ooghoogte 
Je kan ook zeggen: zij is jouw sterke evenknie, je eerlijke medereiziger 
Uit de rib betekent: dicht bij het hart, een stuk van jezelf 
De man mist dus iets maar hij krijgt het dubbel en dwars terug 
En dan uit volle borst: Eindelijk één gelijk aan mij  
Eindelijk, hier heb ik een poos op gewacht, maar nu is er iemand, wat een verzuchting, wat 
een ontspanning, eindelijk 
Als les krijgen we mee: kijk, op deze manier verlaat een man zijn vader en moeder 
Hij zal zich hechten aan zijn vrouw, en zij creëren samen een nieuwe wereld 
Op een dag zijn vader en moeder oud, zij hebben straks hun tijd gehad  
Maar er staat al wat nieuws klaar 
Met ieder nieuw echtpaar zet God iets sterks klaar, iets veelbelovends 
Ja dit gaat heel mooi worden 
 
Maar au, juist dan komt de duivel er tussen 
Zo ver hebben we niet gelezen zojuist, maar we weten: hij steekt een spaak in het wiel 
Er komt vervreemding, die vrouw dit, die slang dat, afstand en schaamte 
Wat sterk begon zakt in, wordt vatbaar voor zonde en wantrouwen  
Het had zo mooi kunnen zijn 
 
[zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 144: 4, 5] 
 
2 
Sindsdien doet God er alles aan om deze gebroken verbinding te herstellen  
Hij brengt nieuwe zekeringen aan, veiligheden 
Man en vrouw leren een verbond te sluiten, met God er boven 
Er klinken beloften en er zijn ook getuigen bij: eerste de familie, later de kerk en vandaag de 
overheid 



Want ieder nieuw begin vraagt om vastheid, duidelijkheid 
Een samenleving heeft behoefte aan stabiele verbindingen 
Onze NL overheid mag eisen stellen aan een relatie, mag waarborgen vragen 
Twee mensen samen, dat is verbond, vertrouwen, eenheid, het is stabiel 
 
Wat ik tot nu toe genoemd heb zijn de eerste bouwstenen voor de relatie man vrouw 
We lazen ook een zin uit Efeze 5 
Paulus haakt daar aan bij de les die we zojuist al kregen: dat een man vader en moeder zal 
verlaten om zich te hechten aan zijn vrouw 
Nu horen we dat daar nog een verdieping onder zit: Christus 
Dit is een mysterie, horen we, maar ik betrek dit op Christus en de kerk 
Dus onze verbintenissen, onze verbonden die wij ooit sloten voor de overheid en in de kerk, 
ze hebben ook een geheim, je kunt er nooit helemaal de vinger op leggen 
Ze hebben ook betrekking op Jezus, op God, op Christus 
Paulus vult iets van dat geheimenis in 
Mannen, zegt hij, jullie moeten je vrouw liefhebben zoals Christus zijn gemeente lief had  
Hij gaf zich voor haar over 
Hij gaf alles prijs, zodat zijn bruid, zijn gemeente zou schitteren, zonder vlek of rimpel 
Dat is een hele diepe, dit is dat geheimenis, mysterie 
Man, jij bent er voor je vrouw, zodat zij glanst 
Zet haar in het volle licht 
Dan doe jij wat Jezus deed 
Dan word je pas echt man 
Jongens, een echte man word je als je je vriendin, later je vrouw laat stralen 
Als het jou om haar gaat, om haar geluk en haar leven 
En ook: als het haar om jou gaat 
Er zit altijd iets wederzijds in, er op uit om de ander tot bloei te laten komen 
Als je daar op uit bent ga je vanzelf allebei bloeien 
 
[zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 130: 5, 6] 
 
3 
Misschien denkt u en denken jullie: wat een idealistisch domineesverhaal 
Dit lijkt in de verste verte niet op wat vandaag gewoon gevonden wordt 
Ook vandaag gaan mensen een relatie aan, ze gaan ook trouwen 
Maar voor veel mensen zit daar een heel andere denkwereld achter 
Niet de gedachte: God heeft het huwelijk ingesteld, Hij brengt ons samen  
Maar deze gedachte: mij aan iemand verbinden is een keuze die ik zelf moet maken - maar 
o, wat is het een riskante keus, wat hangt er veel van af, kies ik goed? 
Ik zoek hem of haar die het beste bij mij past, die het beste aan mijn verwachtingen voldoet 
Via mijn partner wil ik het beste uit mijn leven halen: op het gebied van seks en mezelf 
kunnen ontplooien 
Ik zoek één die mij aanvaardt zoals ik ben 
Hij of zij moet ook onderhoudsarm zijn, ik wil er niet te veel aan hoeven bijschaven 
Vind zo iemand maar eens: het wordt vaak een nerveuze zoektocht 
 
Tegen deze achtergrond valt een huwelijksverbond zoals God het bedoelde op 



Het verbond van twee gelovigen - dat is een plek waar twee mensen samenkomen met hun 
fouten en beperkingen 
Maar je geeft elkaar stabiliteit en liefde en bescherming  
Je ontdekt steeds meer elkaars zwakke plekken en aanvaardt die, soms met pijn en moeite 
en veel, veel geduld 
Maar je verbintenis is gebaseerd op trouw 
Op of rond je trouwdag komt je in de kerk om samen voor God te knielen 
Niet dat de kerk meehelpt om jouw feest in elk geval nog een vroom tintje te geven 
Je zit niet vooraan om jezelf te showen en om felicitaties te krijgen  
Maar op je trouwdag ga je naar de kerk om je kwetsbaarheid te tonen 
En je zegt dan eigenlijk: wij zitten hier omdat we het alleen, zonder God en zonder 
gemeenschap, niet gaan redden 
We willen diep buigen voor God en Hem smeken om zijn genadige hulp 
 
Het zal goed zijn als christenen vandaag om onze kijk op het huwelijk opnieuw te ijken 
Als je jong bent en trouwplannen hebt moet je het gesprek hierover met elkaar aangaan 
Want trouwen is niet niks, onderschat dat niet 
Dat is een enorme stap in je leven die je rond je 20e, 25e echt niet kunt overzien 
Daar moeten anderen bij helpen: je ouders, de kerkgemeenschap 
En als je al lang getrouwd bent: blijf samen praten over je relatie 
Dat kan zomaar een moeilijk gesprek worden, misschien weet ik me geen houding te geven 
Is onze relatie inderdaad er één van twee zwakke mensen die hulp bij elkaar en bij hun 
Schepper zoeken? 
Luister je nog naar je Schepper, luistert je hart nog naar elkaar 
En soms, soms gaat het niet goed, worden we vreemden 
Wees daar niet verbaasd over: o dat overkomt ons niet - want trouw zijn en trouw 
volhouden is niet gering 
Het lukt niet ieder, ook al bid je er oprecht om 
Soms moet je hulp vragen 
Het is geen wonder dat dat soms moet en het is ook zeker geen schande 
Wij schamen ons eigenlijk altijd om te erkennen dat het niet zo goed gaat en dat we iemand 
nodig hebben  
Maar waarom zou je je daar voor schamen?  
Denken we echt dat anderen het veel beter doen? 
Er is veel pijn onder de oppervlakte 
Trouwen is niet iets van doen we even, ons lukt het wel 
Juist relaties van mensen zijn kwetsbaar, vatbaar, de satan is er zo maar bij, zagen we 
Heb een ruim hart voor echtparen die het moeilijk hebben of het niet hebben gered  
Bid voor hen in het besef: wie meent te staan zie toe dat hij zelf niet valt 
Zou er meer openheid onder ons kunnen komen over zwakke plekken in onze relaties? 
Zouden we durven erkennen voor anderen dat we best problemen hebben? 
Kunnen we elkaar wel vertrouwen? 
Is het veilig als ik mijn geheim aan een ander toevertrouw? 
Want dan ben ik de regie kwijt, durf ik dat los te laten en toe te vertrouwen aan een broeder 
of een zuster? 
Hier komt de preek van 2 weken geleden terug, over onze tere liefde voor elkaar 
Juist in de kring van christenen is het hard nodig om elkaar te steunen 
Om jonge mensen goede voorbeelden te geven, om beginners te geleiden 



Laat het idee los dat jij het wel zonder kunt, het komt wel goed - ga daar maar niet van uit 
En als over een poosje je ouderling langs komt en hiernaar vraagt, wees maar open  
Scherm het niet af als het moeilijk is: o, met ons alles prima 
En laat hij maar voor je bidden 
 
Want - nog één keer dat mysterie - juist trouwen, dat geheim waar de Bijbel het over heeft, 
verbindt ons met Christus en met de kerk 
Wij vormen een verbond van mensen die weten van redding, van genade, van schuld 
Wij hier weten van Hem die ons aanvaardt met al onze zwakke en moeilijke kanten 
Wij kennen Jezus, en wij weten wie zijn Vader is: God onze Schepper die trouw blijft 
Kom, zei Hij, laten we mensen maken 
Kom, zegt Hij, kom Jezus, kom Zoon, laten wij mensen opnieuw maken, herscheppen, naar 
ons beeld, zodat zij op ons lijken 
En hoor hoe opgetogen God dat zegt, en hoe verlangend 
 
Amen 
 
 
[zingen: Gereformeerd Kerkboek Gezang 144: 6, 7] 
 
 
 
 
 
 
 
 


